12 december 2021, derde zondag van Advent

Gaudete, verheug u
‘Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
De Heer is nabij. Fil. 4, 4-5

Gebruik makend van liturgie | uit de zwarte klapper
Afbeelding: Ontmoeting van Maria en Elisabeth, van Kathe Gollwitz

Orgelspel

Openingswoorden
Introitus Psalm 85:1, 3, 4

Kyrie (geen gloria) — eerst gesproken gebed. Aansluitend lied 463: 1, 4, 6, 7, 8. Dit lied is speciaal ook
voor de kinderen. Zij studeren het thuis in.

Groet
Gebed

Kinderen in het midden

Eerste lezing: Sefanja 3,14-20
Lied 447 ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’

Tweede Lezing: Lucas 1,39-56
Aankondiging
Psalmwoord
Halleluja (wel in Adventstijd)
Evangelielezing.
Lof

Lied 157a ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ — Lofzang van Maria, of wel het Magnificat

Verkondiging
Lied 453 ‘Wachters van de tijd’

Afkondigingen

Binnenbrengen gaven

Gebeden. Dankgebed voor de gaven. Gebeden met responsie 368a ‘Kom, Heer, en wacht niet
langer’. Gezongen Onze Vader, Jetty Podt, vierstemmig.

Lied 466:1, 5, 7 ‘O wijsheid daal als vruchtbare taal’.
Zending en zegen



