
 
 

Zondag 6 november 2022 
Eerste zondag van de Voleinding 

Oogstviering. En Sint Maartenfeest. 
Gebruikmakend van liturgie I uit de zwarte klapper 

 
Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor het 

zinloze graf, u hebt mijn zonden weggedaan (Jesaja 38,17) 
 
 

Ferdinand Bol (1616-1680), Naäman, Elisa en Gechazi 
 
 

Luuk Schuurman, organist 
Ds. Margo Jonker, voorganger 

 
  



Orgelspel. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), Psalm 23, 3 verzen 
Welkom 
Openingswoorden 
Introïtuspsalm 17: 1, 2, 3 ‘Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht’  
 
Kyrie 
Gloria 
Groet 
Gebed 
 
Kinderen met hun lampion bij het orgel 
Zingen: 744. Couplet 1 door de kinderen. Couplet 2 t/m 5 door allen.  
 
Eerste lezing: II Koningen 5,19b-27 
Psalm 119:4, 7 en 10  ‘Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer’  
 
Tweede lezing: Lucas 19,41-48 
 Aankondiging 
 Psalmwoord 
 Halleluja 
 Evangelielezing 
 Lof 
 
Lied: 775 ‘Dag der dagen, als de tijden’. Een ander Dies Irae 
Overdenking 
Lied 944 ‘O Heer, verberg u niet voor mij’  
 
Afkondigingen 
Collekte. Johann Sebastian Bach (1685-1750), Praeludium in e-moll, nr 3 uit “8 

kleine Präludien und Fugen” (BWV 555) 
 
Gebeden. Dankgebed, voorbeden, responsie 368j ‘Heer, hoor ons bidden, …’, 

stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: 1008 ‘Rechter in het licht verheven’  
Zending en zegen 
Orgelspel. Piet Post (1919-1979), Now Thank We All Our God  

(Festivo e maestóso) 


