
Ad te levavi - Eerste zondag van Advent. 27 november 2022 
‘Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande. (Psalm 25,1b,2a) 
Gebruik makend van liturgie I 
 
Lied voor de viering; 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’  
Openingswoorden  
Introïtuspsalm 25, 1 en 2 ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’  
 
Kyrie – 997 ‘En vele duizenden, ontheemd’. In de tijd van Advent geen gloria.  
 
Groet 
Gebed 
 
Lied 462:1, 2, 6 ‘Zal er ooit een dag van vrede’. Dit Adventslied komt iedere zondag terug, met een ander 

tussencouplet zodat het herkenbaar wordt, ook voor de kinderen 
Kinderen in het midden 
 
Inleiding op de lezing 
Eerste lezing: II Samuel 11,14-27 
Zingen: Lied 738: 1, 2, 3 ‘Kom zing het lied van Eva’  
 
Tweede lezing: Matteus 21,1-9 
Aankondiging 

Psalmwoord 
Halleluja (wel in Advent, niet in veertigdagentijd) 
Evangelielezing 
Lof 

 
Lied 441: 1, 2, 4, 5 ‘Hoe zal ik U ontvangen’  
 
Verkondiging 
Lied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
 
Afkondigingen  
Collecte 
Dankgebed voor de gaven, voorbeden, met responsie 368 a ‘Kom, Heer, en wacht niet langer’ , stil gebed en 

Onze Vader 
 
Slotlied: 444 ‘Nu daagt het in het Oosten’  
Zending en zegen 


